
Vrijdag: Overwinnaar van de wereld. 
Als de Heere jezus klaar is met Zijn afscheidstoespraak trekken de 
leerlingen de conclusie dat ze geloven dat Hij van God is uitgegaan (vers 
30). Grote woorden, als je beseft dat ze al heel snel zullen wegvluchten 
van Jezus. Als reactie geeft Jezus nogmaals een bemoedigend woord. Ik 
heb de wereld overwonnen! Hij zegt erbij dat ze in de wereld wél 
verdrukking zullen hebben, maar dat Hij Overwinnaar is. Laten wij die 
belofte nooit vergeten op momenten dat we het moeilijk hebben. 

LEZEN: Joh. 16: 29-33 en Hebr. 4: 14-16 
VRAAG: Hoe ga jij om met moeite en verdrukking in je leven? En  
   helpt het je te geloven dat Jezus de wereld overwonnen  
   heeft? 
LIED:   Op U alleen, Mijn Licht en Kracht 

Zaterdag: Jezus bidt: ’Verheerlijk Uw Zoon’.  
De Heere Jezus sluit Zijn afscheidstoespraak af met het Hogepriesterlijk 
gebed. Bijznder dat we in dit hoofdstuk onze Heere dit lange gebed tot 
Zijn Vader horen opzenden. In dit afsluitende gebed brengt de Heere 
Jezus als het ware verslag uit aan Zijn Vader van Zijn werk op aarde. Hij 
bidt voor Zichzelf, voor Zijn leerlingen en voor de toekomstige gelovigen. 
‘Het is wondervol, als een proef van de voorspraak waarmee de Zoon als 
Hogepriester voor ons altijd in de hemel tussen treedt’ (Ryle). Steeds 
keert het woord ‘verheerlijken’terug. Ook dát kwam in Zijn toespraak aan 
de Paasmaaltijd al ter sprake (week 2, woensdag: Joh. 13: 32) 

LEZEN: Joh. 17: 1-5 en Joh. 13: 31 en 32 
VRAAG:  Hoe kunnen wij de Vader en de Zoon verheerlijken? 
LIED:   Psalm 18: voorzang en 14 

 

Bijbelleesrooster week 3 
Zondag: 

Struikel niet over deze haat 
Jezus wist dat het koesteren van 

valse verwachtingen erg gevaarlijk is. 
Hadden Zijn discipelen niet 

meerdere keren laten zien dat ze 
grote, maar verkeerde verwachtingen 

voor de toekomst hadden? Jezus als 
Koning en zij als ministers. Wat zal 
hun aardse leven anders verlopen! 

Jezus waarschuwt dat ze niet op een 
rustige en makkelijke levensreis 

moeten rekenen.  Ze zullen verzet, 
strijd, vervolging en misschien zelfs 

wel de marteldood meemaken. 
Tegelijk geeft Hij ter bemoediging 

opnieuw de belofte van de Heilige 
Geest. Die zal hen leren te getuigen 

van Christus, ondanks de gevaren 

 

LEZEN: Joh. 15: 26 – Joh. 16: 2 en Tim. 3: 10-13 
VRAAG: Wat is het geheim dat ons helpt de haat van de wereld te  
   verdragen? 
LIED:   Al laat de zon zich niet meer zien 

https://youtu.be/SuT5ohrfnys?si=fO3MGrfku4SlFojc
https://youtube.com/clip/Ugkxef-hG5LNIh7BJy1EofpNfqTZO0cfGvpv?si=MYzsNfSI4Irq9Gru


Maandag:   Ik zal de Trooster naar u toe zenden 
Na de aangrijpende woorden over de haat van de wereld gaat de Heere 
Jezus voor de derde keer in Zijn afscheidsrede over de Heilige Geest 
spreken. De eerste keer was in Joh. 14: 16, de tweede keer in Joh. 15: 25. 
Beide keren wijst Hij op de Heilige Geest als de Trooster, de Geest van de 
waarheid. Nu, in Joh. 16: 5, gaat Hij uitgebreid uitleggen wat het werk van 
de Heilige Geest is. De Heere Jezus zal de Trooster zenden, nadat Hij 
heengegaan is naar Zijn Vader (vers 7). En deze Trooster zal de waarheid 
getuigen over Wie de Heere Jezus was/ is. Hij zal de wereld overtuigen 
van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dat de Geest dit na 
Pinksteren overal op aarde heeft gedaan weten we. Wat heeft het 
Evangelie door heel de wereld zijn weg gevonden, tot in Nederland toe! 

LEZEN:  Joh. 16: 5-11 en Rom. 8: 14-18 
VRAAG: Wat leert het jou dat de Heilige Geest de Geest van de  
   waarheid is? 
LIED:   Psalm 25: 2 en 6 

Dinsdag:  God: Vader, Zoon en Heilige Geest 
We blijven vandaag nog even stilstaan bij de woorden van de Heere Jezus 
over de Heilige Geest, Die Hij zal zenden na Zijn heengaan. Bijzonder hoe 
de Heere aangeeft dat Zijn Geest straks de weg al wijzen en ook de 
toekomstige dingen zal verkondigen. Dit laatste laat zien dat ook de 
Heilige Geest God is. Alleen God kan de toekomst kennen. Toch zal de 
Heilige Geest geen aandacht oor zichzelf opeisen, maar Christus 
verheerlijken. 

LEZEN: Joh. 16: 12-15 en Ef. 6: 16-20 
VRAAG: Welke betekenis heeft de Drie-eenheid voor jouw  
   geloofsleven? 
LIED:   God is getrouw, Zijn plannen falen niet 

Woensdag: Nog een korte tijd ben ik bij u 
Aan de Paasmaaltijd heeft de Heere Jezus Zijn leerlingen erop gewezen 
dat Hij nog maar een korte tijd bij ze zal zijn (Joh. 13:33). Petrus reageerde 
direct vol vuur dat Hij Jezus wel zou gaan verdedigen (week 2, vrijdag: Joh. 
13: 37). Nu onderweg naar Gethsemané, komt Jezus hierop terug. Hij 
bereidt Zijn discipelen voor op de droefheid die binnen 24 uur zal komen. 
Maar Hij wijst verder: na deze droefheid zal intense blijdschap volgen 
(vers 22). Hij zal immers weer opstaan! 

LEZEN:  Joh. 16: 16-22 
VRAAG: Blijdschap en droefheid worden hier sterk verbonden aan  
   het wel of niet aanwezig zijn van de Heere Jezus. Geldt dat  
   ook voor jou? 
LIED:   Psalm 68: 2 

Donderdag:  Bidden in Mijn Naam 
Vandaag staan de laatste woorden centraal van de lange afscheidsrede 
die de Heere Jezus onderweg naar Gethsemané uitsprak. Heel de 
hoofdstukken 15 en 16 is Jezus aan het Woord geweest. Bijzonder dat Hij 
ook nu weer terugkomt op iets wat Hij aan de Paasmaaltijd al had 
gezegd: jullie mogen vanaf nu bidden in Mijn Naam (week 3, vrijdag Joh. 
14:14). Dat hadden ze tot nu toe nog niet gedaan. Bidden in jezus Naam 
is bidden in overeenstemming met Zijn aard en Zijn wil. Maar het is ook 
tot God komen met het gezag van Jezus, als het ware namens Jezus. 

LEZEN: Joh. 16: 23-28 
VRAAG:  Wat betekent het voor jou om te mogen bidden in Jezus’  
   Naam? 
LIED:   Als je bidt zal Hij je geven 

https://youtu.be/D-_7ARIX4Xw?si=zDRmOYbg5bLxyQl6
https://youtu.be/0P_SguVRvX8?si=mBxxTupdTg256xv0
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